
    Wentel uw weg op den HEERE;  
Hij zal het maken. 

Psalm 37:5    
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Inleidend orgelspel 

 

Verzoek om te gaan staan 

 

Tijdens het binnendragen klinkt:  Only love - Nana Mouskouri 

 

Woord van welkom 

 

Persoonlijke woorden 

 

Aansteken van enkele kaarsen 

 

Zingen: Lied 216 Dit is een morgen (melodie Morning has Broken) 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank de morgen,, 

beide ontspringen niet aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht van mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Stil gebed 

 

Votum en groet 



Zingen: Psalm 139 vers 1, 2, 9 & 14 

Niets is, o Oppermajesteit, 

Bedekt voor Uw alwetendheid. 

Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân; 

Gij weet mijn zitten en mijn staan; 

Wat ik beraad', of wil betrachten, 

Gij kent van verre mijn gedachten. 

 

G' omringt mijn gaan en liggen, Gij, 

O HEER, zijt altoos nevens mij; 

Uw onbepaalde wetenschap 

Kent mijnen weg van stap tot stap; 

Geen woord is nog mijn tong ontgleden, 

Of Gij, Gij weet alreeds mijn reden. 

 

Gij hebt, wijl niets Uw oog weerhoudt, 

Mijn ongevormden klomp beschouwd; 

Ja Gij, wiens wijsheid nimmer faalt, 

Hadt mijn geboortestond bepaald; 

Eer iets van mij begon te leven, 

Was alles in Uw boek geschreven. 

 

Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER; 

Is 't geen ik denk niet tot Uw eer? 

Beproef m', en zie, of mijn gemoed 

Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed'; 

En doe mij toch met vaste schreden 

Den weg ter zaligheid betreden. 

 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de 

Heilige Geest 



Schriftlezing: Psalm 37: 1-7 (HSV) 

Alleen God schenkt heil 
1 Een psalm van David.  

Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph 

benijd niet wie onrecht doen. 
2 Want als gras zullen zij snel verdorren, 

als groene grasscheutjes zullen zij verwelken. 
3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; beth 

bewoon de aarde en voed u met trouw. 
4 Schep vreugde in de HEERE, 

dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. 
5 Wentel uw weg op de HEERE gimel 

en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. 
6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als 

het morgenlicht, 

uw recht doen stralen als de middagzon. 
7 Zwijg voor de HEERE daleth 

en verwacht Hem; 

ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is, 

over een man die listige plannen uitvoert. 

 

Preek 

 

Zingen: Psalm 116 vers 1 & 11 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

  



Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 

Om daar met lof Uw groten naam te danken. 

Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 

Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Zingen: Psalm 43 vers 3 & 4 

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 

En breng mij, door dien glans geleid, 

Tot Uw gewijde tente weder; 

Dan klimt mijn bange ziel gereder 

Ten berge van Uw heiligheid, 

Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 

Mij eindeloos verheugt. 

 

Zegen 

 

Dankwoord namens de familie 

 

Tijdens het uitdragen klinkt: Lichtstad met uw paar’len poorten 


